
 
 

 
Zondag 19 september 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus, Son 
 

Thema: de Drie-eenheid: van verhaal 
naar dogma en van dogma naar verhaal 

 
 
 
Aanvangswoord 

Deze zomer hebben we al een aantal keren gekeken naar allerlei 
godsbeelden, zoals die in de bijbel voorkomen. Vandaag nog één 
keer. God als Drie-eenheid. Eerlijk gezegd komt die term zo in de 
bijbel niet voor, maar in de traditie gaat het daar voortdurend 

over en zijn er ook kerkscheuringen om geweest. Wat kunnen we 
er vandaag nog mee? We proberen het oorspronkelijke verhaal, 
dat tot een dogma werd gemaakt, weer terug te vinden. Maar 
steken we nu allereerst ons licht op bij de kaars die herinnert aan 
Pasen. 

 
Aansteken van de kaarsen op tafel aan de Paaskaars 
 

Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280:1, 5, 6, 7) 
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5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
 
Bemoediging en drempelgebed 

Wij stellen ons vertrouwen op de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in lengte van jaren 
en niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. 
Ja, 
bewaar uw trouw, 

laat niet los uw bevrijdende werk, 
schenk ons uw kracht, 
opdat ook wij trouw blijven 
en ruimte geven aan elkaar 
en aan al het leven op aarde. 
Amen. 
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Psalmgebed: Ps. 72a 
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Inleiding op de lezingen, waarin vergeleken wordt: 1Joh. 5:7 en 8 
in de NBG vertaling (de oude) en de NBV (de nieuwe): 

 

NBG: Want drie zijn er die getuigen [in de hemel: de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er 
die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, 
en de drie zijn tot één. 
NBV: Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, 
en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 

 

Eerste lezing: de 'Drie-eenheid van het OT': Genesis 18:1-5 
 

Toelichting 
 

Tweede lezing:  Ezechiël 37:1-10 
 

Toelichting 
 

Derde lezing:  Markus 1:9-11 
 

Toelichting en samenvatting 
 

Muziek 
 

Zingen: Wij leven van de wind (Lied 687) 
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2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 

 
Mededelingen van de diaconie en aankondiging collectedoelen 

 

Collectedoel: PAX  
Rekeningnummer: NL03 TRIO 0390 5150 00  

 

  



6 

 
Gebeden, eindigend met  
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

Slotzang: Alle eer en alle glorie (Lied 305) 
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2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

 
Zending en zegen 
 


